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Jules Goethals, plattegrond van de uitbreiding van de kerk, 1914 (Archief KCML)

DE SINT-PETRUS- EN PAULUSKERK VAN ZULTE staat al sinds midden 
12de eeuw centraal in het dorp. Ze was getuige van momenten 
van vreugde en ook van het leed van de Zultenaren. De kerk werd 
verfraaid met giften van parochianen, maar werd bij oorlog en 
ontij ook verwoest.De laatste heropbouw dateert van 1925, de 
aanleiding voor een eeuwfeest.

Een stukje geschiedenis
Zulte is wellicht begin 5de eeuw ontstaan als een Germaanse 
nederzetting van de Salische Franken. De naam ‘Zulte’ komt mogelijk 
van het Germaanse ‘Sulita’, wat ‘modderpoel’ betekent. De natuurlijke 
grenzen van parochie en dorp, die worden gevormd door de Leie, de 
Zaubeek en de Gaverbeek, zijn vermoedelijk ook in die periode 
vastgelegd. De eerste schriftelijke vermelding uit 1182 vermeldt Zulte 
als ‘Sulta’ en in het feodale tijdperk behoorde 
deze plek tot de zogenaamde roede van Deinze 
binnen de kasselrij Kortrijk, de oude bestuurlijke 
indeling van het graafschap Vlaanderen.

Het vroegst gekende kerkje dateert van midden 
12de eeuw. Deze romaanse kerk was toegewijd 
aan de heiligen Petrus en Paulus en lag aan een 
belangrijke oude heirbaan tussen Kortrijk en 
Gent. Ze heeft in de loop der tijden sterk geleden 
onder plunderingen en vernielzucht van 
voorbijtrekkende legers. Begin 16de eeuw wordt 
ze uitgebreid in laatgotische stijl. De eenbeukige 
kruiskerk krijgt ook een slanke achthoekige 
kruisingstoren onder een hoge naaldspits. 
Vermoedelijk in 1668 worden twee smalle 
zijbeuken onder afzonderlijke zadeldaken 
aangebouwd. In 1866 vermelden bronnen dat de 
kerk bouwvallig is geworden en dat ze te klein is 
voor de snelgroeiende Zultse bevolking. Een 
aanvraag tot sloping blijft zonder gevolg en een 
nieuwe aanvraag in 1912 wordt geweigerd door 
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen, die stelt dat de toren en het koor 
behouden moeten blijven. Het jaar nadien wordt 
besloten de kerk uit te breiden: de linkerzijbeuk 
zal vervangen worden door twee nieuwe, grotere 
beuken.

De kerk rond 1900
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Het ontwerp van de nieuwe delen is van architect Jules Goethals en als 
aannemer wordt Cyriel Bovijn uit Deinze aangesteld. Op vrijdag 5 juni 1914 
starten de werklieden met de afbraak. De noordbeuk en het portaal zijn al 
gesloopt als de werkzaamheden door het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog noodgedwongen worden stilgelegd. Eind oktober 1918 
dynamiteren terugtrekkende Duitse troepen de toren. 

De heropbouw gebeurt naar het oorspronkelijke plan uit 1914. Het werk 
wordt aangevat in 1923. In afwachting doet een houten barak in de 
Oeselgemstraat jarenlang dienst als noodkerk. In 1925 wordt de 
vernieuwde kerk van Zulte, in aanwezigheid van vijftienhonderd 
enthousiaste Zultenaren en na elf lange jaren, weer in gebruik genomen. 
De inzegening vindt plaats op vrijdag 26 juni door E.H. Bogaert, deken van 
Kruishoutem, in een kerk die “leeg van stoelen en banken” was. 
De vernieuwde kerk heeft een bijzondere, asymmetrische en vierbeukige 
plattegrond, een gevolg van de vraag om het oorspronkelijke koor en de 
toren te bewaren. Links van het oude schip en koor kwam een nieuw, 
groter schip met de koorpartij en een nieuwe zijbeuk.

Architect Jules Goethals 
De geboren Gentenaar Jules 
Goethals (1855–1918) kreeg zijn 
opleiding als architect aan het 
Sint-Lucasinstituut in Schaarbeek. 
In 1883 verhuisde hij van zijn 
geboortestad naar Aalst, waar hij 
het jaar voordien stadsarchitect 
was geworden. In datzelfde jaar 
werd hij ook benoemd tot 
directeur van de Stedelijke 
Academie voor Schone Kunsten. 
Zijn werkterrein betrof 
hoofdzakelijk de restauratie en 
nieuwbouw van kerken, stuk voor 
stuk in een kenmerkende en 
sobere Sint-Lucasneogotiek. 
Als stadsarchitect realiseerde 
Goethals zowel arbeiderswijken 
als openbare gebouwen, en als 
privéarchitect bouwde hij ook 
winkels en burgerhuizen. Hij 
werkte voornamelijk in de 
provincie Oost-Vlaanderen, maar 
realiseerde ook religieuze gebouwen 
in West-Vlaanderen, Antwerpen en 
het huidige Vlaams-Brabant.

W“DE WERKEN zijn begonnen den eersten october 1923 en 
voltooid den 25 juni 1925. Geen ongeluk is aan de werklieden 
overgekomen.

Pastoor Alfons Verbeek in het Liber memorialis, 1925

“NA VEEL SCHRIJVEN en wrijven en achternalopen is eindelijk 
den 8e juni het Koninklijk besluit toegekomen nopens het bouwen der 
kerk.

Pastoor Edmond Noterman, in het Liber memorialis, 1913 

De kerk na de dynamitering van de toren in 1918 Het kerkinterieur met 
oorlogsschade

Jules Goethals, Ontwerp voor de voltooiing van de 
Sint-Martinuskerk in Aalst, 1899 
(Gent, Universiteitsbibliotheek)



54 Een bezoek aan de kerk
De kruisweg (1)
De veertien staties van de kruisweg, geschilderd 
op koperen platen door de Gentenaar Frans 
Coppejans, zijn in 1925 geschonken door 
juffrouw Simonne De Meulemeester, dochter van 
de in 1923 overleden Zultse gemeentesecretaris 
Victor De Meulemeester. Simonne verkocht in 
1928 aan de kerkfabriek ook het stuk grond 
waarop de parochiezaal werd gebouwd. 
Zij overlijdt in dat jaar op 26-jarige leeftijd aan 
de gevolgen van tbc, de ziekte waardoor ook 
haar vader enkele jaren voordien overleed.

Sint-Pieter in de gevangenis (2)
Dit schilderij sierde vóór de verbouwing het hoofdaltaar. Het dateert uit 
1642 en is gesigneerd door Antoon Van Den Heuvel, een Gentse schilder 
die werd opgeleid in Antwerpen en Rome en van wie er in diverse Oost-
Vlaamse kerken werk hangt. Na de verbouwing van de kerk kreeg het 
schilderij een plaats boven de zijingang rechts. Het toont duidelijk de 
invloed van de Italiaanse schilderkunst uit die periode. In de Gentse 
Sint-Pieterskerk en het North Carolina Museum of Art (VS) hangen 
schilderijen met hetzelfde onderwerp van Van Den Heuvels hand, die 
opvallende gelijkenissen vertonen met het werk in Zulte. Vermoedelijk 
stond dezelfde persoon model voor de heilige.

Mirakel van Sint-Antonius (3) en Onze-Lieve-Vrouw schenkt de 
rozenkrans aan Sint-Dominicus (4)
Ook deze twee schilderijen waren oorspronkelijk altaarstukken, respectievelijk 
voor het rechter- en linkerzijaltaar; ze hangen nu in het hoogkoor. Ze werden in 
1658 geïntegreerd in een barokke altaarportiek, maar de makers en ook de 
precieze datering van de schilderijen zijn onbekend.

Het Mirakel van Sint-Antonius beeldt de legende van Sint-Antonius van 
Padua (1195–1231) uit. Deze heilige leefde in de tijd waarin de ketterij van de 
Albigenzen in Zuid-Frankrijk zich wijd had verspreid. Antonius trad in zijn 
preken herhaaldelijk tegen hen op. Een leider van de Albigenzen ontkende het 
mysterie van de Eucharistie, waarbij brood en wijn getranssubstantieerd 
worden in het lichaam en bloed van Christus. Daarop wedde Antonius dat de 
ezel van de Albigens wél eerbied aan de hostie zou betuigen. Om te 
beginnen kreeg het dier drie dagen geen eten. Daarna werd zijn voederbak 
tot de rand gevuld en hield Antonius de ezel de heilige hostie voor. 
Die liet zijn voederbak voor wat hij was en ging onmiddellijk door de knieën 
om eerbied te betuigen. Waarop de ketter zich bekeerde.

Antoon Van Den Heuvel, Sint-Pieter in de gevangenis, 1642

Antoon Van Den Heuvel, Sint-Pieter 
in de gevangenis, ca. 1630  
(North Carolina Museum of Art)
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Het andere schilderij toont Sint-Dominicus 
die uit de handen van Onze-Lieve-Vrouw een 
rozenkrans ontvangt. Rechtsonder is een 
hond te zien met een brandende toorts in 
zijn bek. De geschiedenis van het 
rozenkransgebed (of paternoster) gaat 
volgens de traditie terug op deze 
verschijning van Maria in 1208 in de kerk 
van het Franse Prouille. Het gebed werd toen 
door de christenen dagelijks gebeden 
vanwege zijn vermeende kracht. 
De voorstelling van de hond verwijst naar de 
kloosterorde die Dominicus heeft gesticht, 
de dominicanen. In het Latijn betekent 
‘Domini Canes’ letterlijk ‘Honden van de 
Heer’. De orde bestreed de ketterij en 
speelde een belangrijke rol in de inquisitie. 
De dominicanen zagen zichzelf letterlijk als 
Gods herdershonden, met als voornaamste 
taak de kudde gelovigen samen te houden 
en de wolven (ketters) te verjagen die de 
schapen belaagden. 

De glasramen 
Glasramen tonen vaak belangrijke 
gebeurtenissen uit het leven van een heilige 
die in de parochie bijzondere aandacht 
geniet. De meeste zijn geschonken door 
lokale vooraanstaande families en 
belangrijke figuren die in de 20ste eeuw het 
leven in de parochie grotendeels bepaalden: 
parochiepriesters, dokters, burgemeesters, 
Zultse ondernemers, de Zultse adel, …

Het hoofdkoor (5) telt vijf grote glasramen. De middelste drie dateren uit 
1925, het jaar van de inwijding van de kerk, en werden geschonken door 
belangrijke Zultenaren: Jean Ide (Christus sterft aan het kruis), Ernest 
Martens (Christus overhandigt de sleutels van de Heilige Kerk aan Petrus) 
en Alfred Versele (Het Laatste Avondmaal). 
Jean Ide, burgemeester van Zulte van 1914 tot 1947, was eregenodigde bij 
de inwijding in 1925. Ondernemer en brouwer Ernest Martens was de vader 
van Aurèle, Gaston, Michel en Nestor, die in zijn voetsporen traden en in 
Zulte verschillende bedrijven oprichtten. Namen als L’ANAC, Tannerie 
(Utamo), Filature d’Olsene, wolwasserij Martens en breiatelier Martens 
(later La Lainière de la Lys) klinken oudere Zultenaren nog bekend in de 
oren. Gaston Martens geniet vooral bekendheid als de succesvolle auteur 
van volkse toneelstukken, zoals De Paradijsvogels. 

Alfred Versele startte samen met Ernest Martens op het einde van de 
19de eeuw een brouwerij op, maar al na een jaar scheidden hun 
wegen. Onder leiding van Alfred groeide de brouwerij verder uit tot een 
van de belangrijkste werkgevers in Zulte en werd ze met de naam 
Anglo-Belge bekend in heel Vlaanderen. De familie Versele is, samen 
met de familie Martens, een belangrijke weldoener van de kerk: onder 
andere het hoofdaltaar is een schenking van Alfred Versele.

De twee andere glasramen in het hoofdkoor (De bekering van Paulus 
en Jezus in de Hof van Olijven) zijn schenkingen van het echtpaar 
Michel Martens-Germaine d’Anvers en hun zonen Jacques en Carlos. 
Beide ramen uit 1946 zijn gemaakt in het atelier van de befaamde 
Gentse glaskunstenaar Henri Coppejans, de broer van Frans, die de 
kruisweg schilderde.
Zoals in veel kerken is ook de linkerzijbeuk (6) van deze kerk van 
oudsher gewijd aan de Heilige Maagd Maria. Het glasraam boven het 
altaar brengt haar verschijning in 1858 aan Bernadette Soubirous in 
Lourdes in beeld. Links ontvangt de heilige Dominicus de rozenkrans 
uit de handen van Maria, ook het onderwerp van het anonieme 
schilderij in het hoogkoor. Schenker Jules Verhaest was de schoonbroer 
van burgemeester Jean Ide en was van 1920 tot 1941 raadslid van het 
Armenbestuur (het huidige OCMW). 
Het glasraam rechts van het altaar 
toont Onze-Lieve-Vrouw op de berg 
Karmel met het scapulier en is een 
gift van Georges Neyrinck. 
Toen Aurèle Martens, oprichter van 
een breiatelier, in 1931 overleed, 
liet de familie Neyrinck uit 
Lendelede het atelier slopen en 
verrees op het vrijgekomen terrein 
de belangrijke firma La Lainière de 
la Lys, een wolspinnerij en 
-ververij. Via het huwelijk van 
Roger Neyrinck, broer van Georges, 
met Denise Martens was de familie 
ook verwant met de familie Martens.
Het tafereel op het glasraam 
verwijst naar het verhaal van de 
Mariaverschijning op 16 juli 1251 in 
Cambridge. 

Onze-Lieve-Vrouw schenkt de 
rozenkrans aan Sint-Dominicus

Het voormalige zijaltaar met het 
Mirakel van Sint-Antonius, ca. 1900

Henri Coppejans, 
Jezus in de Hof van Olijven, 1946
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Jules Goethals, ontwerp voor de uitbreiding 
van de kerk, doorsnede en westgevel, 1914 
(Archief KCML)



1110

Tijdens die verschijning op de berg Karmel gaf Maria aan Simon Stock 
een bruinwollen scapulier, dat hem zou beschermen tegen het 
vagevuur. Een scapulier is een schouderkleed dat monniken van 
oudere ordes op borst en rug over hun habijt droegen. Oorspronkelijk 
was het bedoeld om de pij te beschermen bij het verrichten van 
handenarbeid, maar het werd al snel een karakteristiek onderdeel van 
de monnikenkledij. Later droegen ook leken onder hun gewone kleren 
een scapulier, uit devotie en in een verkleinde vorm: het bestond uit 
twee vierkante lapjes, verbonden door schouderlinten, in de kleur van 
de orde waarmee men zich verbonden voelde. In 1910 gaf Paus Pius X 
toestemming om de lapjes te vervangen door een scapulier-medaille 
waarop heiligen staan afgebeeld (meestal is dat Maria). Deze gewijde 
medaille, waaraan beschermende krachten werden toegeschreven, 
droegen kinderen als een soort talisman op hun onderhemdje, dicht 
bij het hart.
Ook in het oudste gedeelte van de kerk bevinden zich enkele interessante 
glasramen. Sint-Blasius, die samen met Sint-Jozef wordt voorgesteld op 
een raam in de rechtse beuk (7), wordt aangeroepen tegen keelkwalen en 
wordt vaak voorgesteld met twee gekruiste kaarsen, naar een ritueel dat 
op zijn feestdag (3 februari) werd uitgevoerd in de mis, de zogenaamde 
Blasiuszegen. In Engeland wordt Blasius 
vereerd door de wolbewerkers en wordt hij 
voorgesteld met een wolkam als attribuut, 
zoals ook hier. Schenker en ondernemer 
Nestor Martens was actief in de sector van 
de wolbewerking. Hij was als schepen 
jarenlang de rechterhand van 
burgemeester Jean Ide. Ide werd in 1947 
opgevolgd door Adolf Ghijselinck, schenker 
van het glasraam De Openbaring van het 
Heilig Hart.

Christus toont zijn wonden aan de apostel 
Thomas (8), een van de drie ramen van het 
oude hoofdkoor, is een schenking van het 
echtpaar Leon Versele-Verhaeghe uit 1938. 
Leon, zoon van oprichter Alfred Versele, 
was bestuurder-eigenaar van de brouwerij 
Anglo-Belge en overleed in 1938 
onverwacht op 38-jarige leeftijd. 
Zijn echtgenote Marie-Antoinette stamde 
uit de Vichtse brouwersfamilie Verhaeghe 
(Vera Bieren). 

Het oude hoofdkoor Glasraam met Sint-Blasius en Sint-Jozef
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Het Heilig Hart verschijnt aan Margaretha-Maria 
Alacoque (9; Alacoque was een Franse 
religieuze). Dit raam is een schenking van het 
adellijke echtpaar Limnander-Moltzberger, wier 
wapenschilden onderaan prijken. De devotie 
voor het Heilig Hart was erg populair in de eerste 
helft van de 20ste eeuw. 

Elke parochie had een Bond van het Heilig Hart, 
met gescheiden genootschappen voor mannen 
en vrouwen. Doel van de werking was het 
zielenheil van de arbeiders en hun morele 
disciplinering. Vaak werd het lidmaatschap van 
het genootschap vermeld op het bidprentje van 
de overledene. De familie Limnander woonde 
van 1748 tot eind 19de eeuw op het kasteel 
Te Lake, met als laatste telg Prosper Limnander. 
Hij huwde in 1878 met Jeanne Moltzberger, die 
van Pruisische afkomst was. 
Omstreeks die tijd lieten ze Villa Lindenberg 
bouwen, waar ze zich na de verkoop van Te Lake  
vestigden. Prosper Limnander overleed in 1903. 
Het glasraam met het Heilig Hart dateert van rond  
1925 en werd betaald door zijn weduwe.

De imposante grafkapel van de familie Limnander 
verdween in 1959 samen met het kerkhof, maar de 
marmeren beeldengroep uit de kapel kreeg een 
nieuwe plek in de tuin van villa Le Trefle: een 
jongetje ontvangt een kledingstuk uit de handen 
van Prosper. De baron en zijn echtgenote waren 
vrijgevig voor kinderen uit Zulte die in armoede 
opgroeiden en voorzagen menig communicantje 
van de geschikte kledij!

Het 18de-eeuwse meubilair
Het oude hoofdaltaar (10) bevindt zich 
in de vroegere hoofdbeuk. 
Het tabernakel is van 1755, zoals het 
chronogram met de Romeinse cijfers in 
de woorden ‘ChrIstI DoMICILIo’ aangeeft. 
Het altaar overleefde op 
wonderbaarlijke wijze de dynamitering 
van de klokkentoren op 26 oktober 
1918, net als andere waardevolle 
kerkmeubels. 
De eikenhouten preekstoel (11) uit 1733 
is gedecoreerd met de gesculpteerde 
symbolen van de vier evangelisten: de 
leeuw (Marcus), het rund (Lucas), de 
mens/engel (Mattheus) en de adelaar 
(Johannes). De vier prachtige medaillons 
op de zijkanten stellen Bijbelse taferelen 
voor, waaronder de bevrijding van 
Petrus. Je ziet ook de kluizenaar en 
kerkvader Hiëronymus.

Ook de eikenhouten biechtstoel met fraai houtsnijwerk is 18de-eeuws (12). 
De houten beelden stellen Sint-Pieter met de sleutels van de Kerk voor, en 
ook Maria Magdalena, die symbool stond voor boetedoening. 
De eikenhouten communiebank (13) werd in 1696 vervaardigd in het 
Kortrijkse atelier van Frans de la Fosse. In 1998 verwerkte Zultenaar 
Jo Berlaen een deel ervan in het nieuwe altaar.

Het orgel (14)
Het oorspronkelijke orgel werd rond 1785 gebouwd door Benoit 
Lambert van Peteghem en is in 1928 uitgebreid door het atelier 
Agneessens uit Kortrijk. Omdat het in de tweede helft van de vorige 
eeuw in verval raakte, werd in 1999 geopteerd voor een 
renovatieproject. De opdracht werd in 2005 toegewezen aan de firma 
Thomas uit Ster (Francorchamps). Zij integreerden 160 historisch 
waardevolle pijpen van het oudste orgel in het vernieuwde instrument. 
Het huidige orgel telt 786 pijpen en 13 registers. 

De preekstoel

Glasraam met Het Heilig Hart 
verschijnt aan Margaretha-Maria 
Alacoque

Beeldengroep uit de voormalige 
grafkapel Limnander
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Kasteel Te Lake: een beknopte geschiedenis 
De geschiedenis van het kasteel Te Lake gaat terug tot de 13de eeuw. In de 17de 
eeuw werd het bewoond door de Moeskroense familie Basta, die toen ook de 
titel ‘heer van Zulte’ voerde. Het huidige kasteel werd in 1748 gebouwd door 
Jeroom Limnander.
In 1912 kwam het in handen van de Waregemse paters oblaten, die er een 
klooster inrichtten en in de kasteelhoeve een melkerij uitbaatten. 
De zuivelfabriek rendeerde niet en in 1920 werd brouwer Alfred Versele, een 
verwoed paardenliefhebber, de nieuwe eigenaar. Op zijn aandringen nam de 
befaamde hengstenfokker Jules De Clerck zijn intrek in het kasteel. Diens zoon 
Jozef, die een vlasbedrijf uitbaatte aan de Leie, bleef tot aan zijn overlijden op 
het kasteel wonen. Toen burgemeester Ghijselinck in 1976 kort voor de 
verkiezingen plots overleed, nam Jozef De Clerck de burgemeesterssjerp over en 
werd zo de laatste burgemeester van Zulte, vóór de fusie met Olsene en 
Machelen. De familie De Clerck was politiek zeer actief. Jozefs oudere broer 
Albert was in de jaren zestig minister van Middenstand en is de vader van 
Stefaan De Clerck, voormalig minister van Justitie en burgemeester van Kortrijk. 
In 2019 verkocht de familie Versele het kasteel aan de huidige eigenaar.

 

Kasteel Te Lake, ca. 1900 
(Gent, Universiteitsbibliotheek)

Grafsteen van Marie-Michaëla de Jauche (15)
Marie-Michaëla was de dochter van Karel de Jauche, heer van 
Kruishoutem. Zij was gehuwd met Nikolaas Ferdinand Basta, heer van 
Zulte, en overleed in 1667 op 29-jarige leeftijd. Ze werd in de kerk 
begraven. Haar grafsteen is tijdens de beschietingen in 1918 zwaar 
beschadigd en werd in 1925 in een pilaar ingewerkt. 
Het oorspronkelijke epitaaf, dat meer wapens telde, is gekend dankzij 
een 18de-eeuws manuscript bewaard in de Gentse universiteitsbibliotheek. 
Het familiewapen van de familie Basta ligt aan de basis van het 
wapenschild van Moeskroen: de Basta’s voerden naast de titel ‘heer 
van Zulte’ ook de titel ‘graaf van Moeskroen’.

Buitenmuren sacristie (16) 
Een viertal verweerde oude grafstenen werden in 1955 op vraag van 
pastoor Van Assche door het Zultse aannemersbedrijf Amerlinck aan 
de muur bevestigd. De oudste dateert uit 1525 en is van Eloy Cottin en 
zijn echtgenote Lysbette Mallet. De familie Cottin wordt in diverse 
16de-eeuwse documenten vermeld als grondbezitters in Zulte. 
Daarnaast hangt de grafsteen van pastoor Jan van den Hecke, die werd 
aangesteld in 1547 en overleed in 1564. Oorspronkelijk zijn deze 
mensen in de kerk begraven, maar de grafstenen werden verwijderd 
tijdens de verbouwingen die sinds 1914 plaatsvonden. 

De twee andere grafstenen zijn van recentere datum. Ze zijn afkomstig 
van het verdwenen kerkhof: ze herdenken Josephus-Hieronymus 
Limnander, overleden in 1789, en de familie Wallaert. Zij werden niet 
langer in de kerk begraven, omdat dit sinds 1784 verboden was. 

Epitaaf van Marie-Michaëla 
de Jauche uit Jean-Baptiste 
Wemaer, Mémoire de tous 
les épitaphes (…) dans les 
églises de (…) Zulte (…), 
18de eeuw (Gent, 
Universiteitsbibliotheek)

De grafsteen van Eloy Cottin 
en Lysbette Mallet, 1525
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De dorpskern van Zulte in 1629 
(Gent, Rijksarchief)
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De kruisweg
Sint-Pieter in de gevangenis
Het mirakel van Sint-Antonius
Onze-Lieve-Vrouw schenkt de rozenkrans aan Sint-Dominicus
Hoofdkoor
Linkerzijbeuk
Glasraam met Sint-Blasius
Glasraam met de apostel Thomas
Glasraam met Margaretha-Maria Alacoque
Oud hoofdaltaar
Preekstoel
Biechtstoel
Communiebank
Orgel
Grafsteen van Marie-Michaëla de Jauche
Grafstenen tegen de sacristie
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Jules Goethals, plattegrond van de uitbreiding van de kerk, 1914 (Archief KCML)



De Sint-Petrus- en Pauluskerk
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Erfgoedsprokkels: Oost-Vlaams erfgoed in de kijker

www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels
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