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Het kasteel (1)

Het statige Kasteel van Laarne staat bekend als één van de mooiste en best 
bewaarde waterburchten van het land. Meer dan 700 jaar geleden liet de heer 
van Laarne op deze plek een versterking optrekken die zijn macht en prestige 
moest onderstrepen. Al snel werd het optrekje te klein bevonden en verscheen 
een nieuwe woonvleugel, een scenario dat zich door de eeuwen heen enkele 
keren herhaalde.
In de 2de helft van de 17de eeuw onderging het kasteel zijn laatste metamor-
fose en veranderde het middeleeuwse slot in een adellijke zomerresidentie of 
‘maison de plaisance’. Bouwheer van dienst was Gerard van Vilsteren, een 
katholiek die uit de Noordelijke Nederlanden gevlucht was, op de loop voor de 
protestanten. Eerst liet hij aan de kant van de binnentuin de galerijvleugel 
toevoegen. Vervolgens verscheen aan de oostzijde een triomfpoort, gecombi-
neerd met een loggia als ‘schoon verdiep’, alles opgetrokken uit zandsteen-
blokken en bekroond met een elegant dak met golvende dakschilden. Vóór de 
nieuwe toegangspoort werd een stenen brug met drie korfbogen en stenen 
borstwering gebouwd. Langs de slotgracht verrees een lage muur. Hierna werd 
de zuidelijke vleugel opgetrokken. Om de symmetrie te respecteren gebeurde 
dat aan de waterkant in zandsteen en aan de kant van de binnentuin in 
baksteen. 
De verbouwing van het kasteel werd bekroond met de aanleg van de erekoer en 
de heroriëntering van de site richting dorpskerk. Op de vier hoeken van het 
plein voor het kasteel verschenen vierkante quasi identiek uitziende paviljoe-
nen die dienst deden als woningen van de kapelaan en ander personeel of 
gebruikt werden als zadelmakerij en schuur. De stallen bevonden zich rechts 
voor het kasteel, op de plek waar nu het restaurant staat.
De verbouwing luidde de laatste en grootste bloeiperiode van het kasteel in. 
Vooral Livina de Beer, de jonge weduwe van Gerard, en haar nieuwe echtge-
noot Jan van Broechoven de Bergeijck hielden er een uiterst luxueuze levens-
stijl op na en maakten goede sier. Tijdens de zomermaanden streken ze in 
Laarne neer, vergezeld van meer dan dertig smetteloos geklede bedienden die 
mee de rijkdom en macht van het koppel moesten uitstralen. Voor het zware en 
vuile werk namen ze tijdelijk Laarnenaars in dienst ...

a
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Kasteel – Antonius Sanderus, Flandria 
Illustrata, 1641 © Gent, 
Universiteitsbibliotheek. Creative Commons.

 > rechts naar Mellestraat > rechts naar Paardreef (aardeweg)
Het grootste deel van de wandeling volgt het joggingparcours dat aangeduid is 
met groene pijltjes. Als je deze pijltjes volgt, loop je zeker niet verloren.

Zijkant en achterzijde kasteel (2)

Vanuit de Paardreef heb je een goed zicht op de middeleeuwse delen van het 
kasteel. De ronde torens met weergangen en opvallende stenen spitsen, de 
natuurstenen muren, het poortgebouw (aan de achterzijde) en de vierkante 
donjon (aan de andere kant van het kasteel) dateren uit de vroege 14de eeuw 
en zijn uitstekend bewaard gebleven. Het kasteel is in zijn lange bestaan vrij 
goed gespaard gebleven van grote verwoestingen, branden of plunderingen en 
dat maakt het gebouw zo bijzonder en authentiek. 

 

Het belegeren van de burcht was geen sinecure. Eerst moesten de aanvallers 
over de slotgracht geraken, want de brug was natuurlijk opgehaald. 
Ondertussen werden de belegeraars met pijlen en stenen bestookt of overgo-
ten met kokende olie.
De aanvallers konden voor hun belegering kiezen uit een groot gamma 
hulpmiddelen. Stormladders werden gebruikt om over de gracht te komen of 
de burchtmuren in te nemen. Met de stormram werden poorten of muren open 
gebeukt. Ter plaatse werden belegeringstorens gebouwd of er werden ‘tonne-
lons’ aangereden om soldaten op de vestingmuren te plaatsen. Grote katapul-
ten schoten stenen af of potten met gloeiende kolen.

Bij het begin van de 20ste eeuw nam de toenmalige eigenaar graaf Robert de 
Ribaucourt de Leuvense architect Pierre Langerock onder de arm om het 
kasteel te restaureren. Bedoeling was om het middeleeuwse slot volledig aan 
te passen aan de toenmalige woonnormen en er een modern landhuis van te 
maken, maar de plannen werden niet voltooid. De Eerste Wereldoorlog en het 
plotse overlijden van de jonge (en enige) zoon van de graaf verhinderden de 
realisatie. Zo bleef het kasteel in zijn originele staat bewaard.
Het kasteeldomein is afgezoomd met een slotgracht die waarschijnlijk omstreeks 
1670 werd aangelegd en aan de noordwestzijde aansluit op de brede gracht die 
rond het kasteel loopt. Op een tekening uit 1641 gepubliceerd in Sanderus’ 
Flandria Illustrata zien we dat de toegang tot het kasteel enkel mogelijk was via de 
houten brug aan de westzijde (de huidige achterzijde). Aan die kant bevond zich 
ook een groente- en siertuin. Het kasteel was verder omgeven door een boomgaard, 
velden en bos. Aan weerskanten liep een weg, afgezoomd door een bomenrij.

 
Rond 1700 hoorde bij het kasteel een ruime moestuin waar groenten en 
kruiden geteeld werden: bonen, erwten, peterselie, … en zelfs asperges. 
Het fruit uit de boomgaard werd gekonfijt of verwerkt tot marmelade. Ze kweek-
ten ook meloenen en appelsienen.
Bij het kasteel hoorde een brouwerij waar kasteelbier gebrouwen werd. Aan de 
zuidkant lag ook een wijngaard. De ‘Château de Laerne’ werd op het domein 
geperst, gegist en gebotteld.
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 > links in Vagevuurstraat 
en onmiddellijk rechts 
naar Korte Eekhoekstraat > 
links in Eekhoekstraat > 
oversteken > rechts naar 
Driesstraat > rechts naar 
Koewegstraat (aardeweg)

Exotic plant (3)

Laarne maakt deel uit van de sierteeltstreek rondom Gent en Wetteren. De sierteelt is 
een bloeiende industrie die een belangrijke bijdrage levert aan de lokale economie. 
Al in 1772 vond de eerste plantenverkoop op de Kouter in Gent plaats en in 1809 
werd de basis voor de Floraliën gelegd. De aanwezigheid van een universitaire 
plantentuin, het commerciële inzicht van enkele ondernemers in de regio en de grote 
interesse voor planten en bloemen bij de bemiddelde burgerij, zorgden voor een 
succesverhaal. 
Exotic Plant hoort niet in deze traditie thuis, maar is een onderneming die zich sinds 
vier generaties bezig houdt met de productie van bromelia en andere uitheemse 
planten zoals orchidee, Anthurium (flamingoplant) en Helleborus (kerstroos).

Huis van Janne Callens (4) 

In 1607 liet de baljuw van Laarne de 61-jarige Janne Callens arresteren op verden-
king van hekserij. Janne was arm en moest vaak bedelen. Ze was door haar tweede 
echtgenoot, een vechtersbaas die regelmatig dronk, in de steek gelaten. Ze had 
een paar koeien en verwerkte vlas. Soms trad ze ook op als vroedvrouw.
Janne werd in de kasteelgevangenis opgesloten, maar wist met de hulp van haar 
familie te ontsnappen. Na een zwerftocht van drie weken werd ze in Assenede 
gearresteerd en overgebracht naar de rechtszaal in het kasteel waar ze in aanwe-
zigheid van de kasteelheer ondervraagd werd. Ze ontkende de beschuldigingen en 
beweerde dat ze niet met de duivel omging maar wel met de engel Gabriël en dat 
Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel haar geholpen had om uit de gevangenis te 
ontsnappen. Een onderzoek van haar lichaam leverde twee zogenaamde dui-
velstekens op. Janne smeekte om genade. Het mocht niet baten. De volgende dag 
werd ze onderworpen aan de waakproef, een urenlange en suggestieve ondervra-
ging voor een groot laaiend vuur. Twaalf uur lang hield ze stand. Daarna rolden de 
bekentenissen er vlot uit. Ze verklikte ook andere heksen. De weg naar de 
brandstapel lag open. Op 2 oktober 1607 werd Janne terechtgesteld. Haar 
goederen werden verbeurd verklaard.

Wanneer iemand van hekserij beschuldigd werd, onderzocht de beul het 
lichaam van de verdachte op de aanwezigheid van een duivelsteken of 
duivelsmerk. Elke moedervlek, wrat, huidvervorming of -verkleuring, elk 
litteken werd als verdacht gezien. Om uit te maken of het om een duivelsteken 
ging, moest de verdachte de prikproef ondergaan. De beul stak in elk van de 
verdachte lichaamsplekken een lange naald, priem of schaar. Indien er geen 
bloed uitkwam of wanneer de verdachte geen pijn voelde, was het een 
duivelsteken ...

Geen heksengemeente zonder heksenbier! Het ‘Toverhekske’ is een amber-
kleurig bier met een alcoholgehalte van 5,8%. Het is een product van brouwerij 
Walrave. Zoetekauwen kunnen bij bakkerij Dult terecht voor een heerlijk 
heksengebak.

Procesdossier heksen Laarne © Rijksarchief Gent

Gravure van Jan van de Velde (II), 1626  © Amsterdam Rijksmuseum
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Kerk (6)

De naam Laarne (Hlaerim) komt voor het eerst in 1040 in de bronnen voor en 
betekent ‘heldere plaats in het bos’. Pas in 1120 wordt een kerk vermeld.
De kerk van Laarne is toegewijd aan de H. Macharius wiens leven op de 
brandramen in het koor afgebeeld staat. Deze man leefde in de 10de eeuw, 
werd al in 1067 heilig verklaard en wordt vooral aangeroepen tegen pest en 
andere besmettelijke ziektes. Zijn gebeente wordt bewaard in een prachtig 
zilveren schrijn in de crypte van de Sint-Baafskathedraal in Gent. Dankzij de 
inspanningen van pastoor Schatteman werd het rechterspaakbeen van de 
heilige in 1611 naar Laarne overgebracht. Het wordt sinds 1717 bewaard in een 
zilveren reliekarm die tijdens de jaarlijkse Sint-Machariusprocessie op 
Pinkstermaandag wordt meegedragen. 

De kapelaan-rentmeester van het 
kasteel was ook de hoofdman van 
de Broederschap van de H. Macharius. 
Het is de oudste vereniging van 
Laarne die zeker tot 1455 teruggaat. 
Wanneer de Sint-
Machariusprocessie voor de eerste 
keer door de straten van Laarne 
trok, is niet geweten. Wel zeker is 
dat de heilige hier al sinds de 12de 
eeuw wordt vereerd. Pas sinds 1990 
stopt de processie op de erekoer 
van het kasteel, als laatste stop 
vooraleer ze via de Kasteeldreef 
terug naar de kerk gaat.

 > links naar Bankgatrede (aardeweg) > rechtdoor naar Veldstraat (aardeweg 
– gaat over in verharde weg) > via kleine doorsteek links naar Achterstraat > 
vanaf hier de groene pijltjes niet meer volgen > linksaf > rechts naar Kerkweg

Oude pastorie (5)

De eerste pastorie stond een eind verder in de Lepelstraat, maar werd net als 
de kerk zwaar verwoest tijdens de godsdiensttroebelen van de late 16de eeuw. 
Terwijl de restauratie van het gebedshuis al vrij snel aangevat werd, bleef de 
woning van de parochieherder in puin liggen. Pastoor Jan Schatteman pro-
beerde bijna 40 jaar lang de kasteelheer en het gemeentebestuur van Laarne 
ervan te overtuigen een nieuwe pastorie te bouwen. Hij kwam hierover 
meermaals met hen in aanvaring en slaagde er uiteindelijk niet in om de 
pastorie te herbouwen. Waar Schatteman al die tijd dan verbleef, weten we 
niet. 
Het duurde uiteindelijk tot 1666 – 20 jaar na het overlijden van Schatteman – 
vooraleer met de bouw van een nieuwe woonst voor de pastoor begonnen 
werd en dat gebeurde op deze plek (Lepelstraat 1). Van die tweede pastorie 
blijft niets meer over, want in de 19de eeuw werd ze volledig afgebroken en 
verscheen deze – derde – statige pastorie met eclectische bakstenen voorge-
vel. Op 26 april 1875 kon pastoor Bernardus Heirman zijn nieuwe woning 
betrekken. 

Jan Schatteman, baccalaureus in de theologie en in 
het kerkelijk en burgerlijk recht, was van 1606 tot 
1646 pastoor van Laarne. Onder zijn invloed werd de 
Sint-Machariusprocessie (op Pinkstermaandag) met 
een derde ingekort en de kerk van Laarne uitgebreid 
tot haar huidige vorm. Hij stond de kasteelheer en de 
rechtbank bij tijdens de ondervragingen van enkele 
vermeende heksen, maar na verloop van tijd keerde 
hij zich van de vervolgingen in Laarne af en tijdens 
het laatste proces getuigde hij zelfs ten gunste van 
de beschuldigde. 
Pastoor Jan Schatteman is het hoofdpersonage in de 
film ‘Heksen!’. Wie het kasteel bezoekt, ziet deze film op 
een tablet. Schatteman – gespeeld door Ivan Pecnik – is 
de gids die de bezoeker door het kasteel leidt.

 > rechts naar Dorpsstraat

Ivan Pecnik als pastoor Schatteman © Johan Schelfout
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Onderpastoorswoning (aan de overkant van de straat – Dorpstraat 47) (8)

Aan de overkant van de straat zien we de fraaie onderpastoorswoning met zijn 
witte voorgevel. Sinds de bouw ervan in 1849 woonden hier veertien onderpas-
toors. Het is opvallend hoe groot deze onderpastoorswoning is, en dat voor wat 
toen een kleine plattelandsgemeente was. Het huis bleef tot 2012 bewoond 
door (onder)pastoors. De beschermde woning werd door de nieuwe eigenaars 
prachtig gerenoveerd. De statige gevel is bewaard gebleven en ook het 
interieur heeft nog een aantal waardevolle elementen zoals de marmeren 
tegelvloer in de hal, de fraaie neoclassicistische marmeren schouwmantels en 
een bakstenen trap naar de kelder. 

 > Dorpsstraat gaat over in Kasteeldreef

Kasteeldreef (9)

De 800 meter lange Kasteeldreef dateert vermoedelijk uit de jaren 1670 en 
verbindt de erekoer van het kasteel met de Sint-Machariuskerk. Op de kaart 
van Ferraris (ca. 1770) zijn drie dreven te zien, van elkaar gescheiden door een 
bomenrij. Van boven naar onder zijn dat de tracés van de huidige voetgan-
gers-weg, van de huidige kasseistrook voor autoverkeer en van de huidige 
Achterdreef die de verbinding met de warande vormde. Van het tracé van de 
huidige fietsstraat is op deze kaart nog geen spoor te bekennen. De dreef die 
loodrecht van de toegangspoort tot het kasteeldomein naar de kerkdeur loopt, 
was voorbehouden voor de kasteelbewoners. 

De koorbanken dateren uit 1738 en dragen het wapen-
schild van de familie van Vilsteren. Kasteelheer Gerard 
van Vilsteren en enkele van zijn nakomelingen werden 
in het hoogkoor begraven, maar waarschijnlijk vond ook 
Jan Schatteman een laatste rustplaats in de kerk. 
Van kasteelheer François van Zuylen, in 1596 in Rijsel 
overleden en daar begraven, werd enkel het hart naar 
Laarne overgebracht en bijgezet in het graf van zijn in 
1575 in de kerk begraven echtgenote Anne de 
Montmorency.

 
Schandpaal

Wie iets mispeuterd had, werd enkele uren aan de 
schandpaal of kaak te kijk gezet. Voorbijgangers 
mochten de aan de paal vastgebonden man of vrouw 
beschimpen, bespuwen of bekogelen met rot fruit en 
andere viezigheden. Het was een onterende straf met 
een afschrikkend effect. Deze manier van straffen is 
sinds 1867 verboden.
De schandpaal die hier bij de kerk staat, is een replica. 
Het originele en mooi gerestaureerde exemplaar bevindt 
zich in de binnentuin van het kasteel, goed beschermd 
tegen vandalisme. Op de schandpaal ontdek je de 

wapenschilden van Gerard van Vilsteren (links) en zijn tweede echtgenote 
Livina de Beer. Het wapenschild van Livina is een zogenaamd ‘sprekend’ 
wapen: wie het wapenschild bekijkt weet onmiddellijk de naam van de familie!

 
Gemeentehuis (7)

Het oud gemeentehuis werd in 1767 opgetrokken in een classicistische stijl 
waarin reeds heel wat rococo-elementen voorkomen. Bouwheer was de 
toenmalige kasteelheer, Theodore van Vilsteren, heer van Laarne. Hij was de 
laatste kasteelheer uit de familie van Vilsteren vooraleer het kasteel via het 
huwelijk van zijn dochter Maria Theresia overging in handen van de familie de 
Ribaucourt.
Op het gelijkvloers bevond zich een herberg met gastenkamer. Op de boven-
verdieping was de vierschaar en in de kelder de voorlopige gevangenis. Het 
huis bleef meer dan 150 jaar lang in handen van de heren van Laarne, wat 
aangeeft hoe sterk die verweven waren met de 
dorpspolitiek. Pas in 1921 verkocht de familie 
de Ribaucourt het gebouw aan de gemeente. 
De toenmalige herbergier Octaaf De Wilde 
bleef er wonen. De herberg ging over in 
handen van zoon Prudent en bleef open tot 
31 augustus 1967. Agnes De Wilde, kleindochter 
van Octaaf, bleef er wonen als conciërge tot 
2012.

Glasraam met wapenschild Gerard van Vilsteren © Kasteel Ammersoyen
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Op foto’s uit de vroege 20ste eeuw zien we dat de dreef door een bareel 
afgesloten was. In de jaren 1930 stonden er stenen palen. 
Het wandelpad van de Kasteeldreef wordt zo goed als het hele jaar opgefleurd 
met bloemen. We treffen er ook enkele bijzondere sculpturen aan: ‘De Heks’ 
van Paul De Bont (een schenking van de Laarnse Heksengilde en met steun van 
de Provincie Oost-Vlaanderen), ‘Het Woord’ van Georges Grard (een schenking 
van het Ast Fonteyne Genootschap) en ‘Leap of Faith’ van kunstenares Sofie 
Muller (een bruikleen van de Provincie Oost-Vlaanderen). Dat beeld stelt twee 
meisjesbenen op een hinkelspel voor en nodigt jong en oud uit om te spelen in 
de openbare ruimte.

Wie dreef zegt, zegt bomen. Vermoedelijk stonden er oorspronkelijk – in de 
17de eeuw – eiken langs de Kasteeldreef. Vanaf de 18de eeuw waren het 
beuken die de prachtige dreef afzoomden en op hete dagen voor aangename 
schaduw zorgden. Na de droge zomer van 1976 moesten alle beuken geveld 
worden en kwamen er snelgroeiende wilde kastanjebomen in de plaats, maar 
die vielen bij het begin van de 21ste eeuw ten prooi aan de mineermot.  
Sinds eind 2012 staan er opnieuw zomereiken langs de dreef.

 
Kasteeldreef 50 (10)

Met uitzondering van de kleine hoeve die nu verbouwd is tot het huis 
‘Malpertuus’ stonden er tot in de jaren 1920 geen huizen langs de 
Kasteeldreef. In 1924 kocht Oscar Comhaire van graaf Robert de Ribaucourt een 
stuk grond waarop hij een charmant en eenvoudig zomerhuisje liet optrekken. 
Het werd later verbouwd tot een gerieflijke woning en momenteel wordt ‘Villa 
Micaëla’ bewoond door Anne Thibau, een kleindochter van de bouwheer die 
jarenlang talloze groepen door het kasteel gidste. 
Aan de overkant van de dreef bouwde de veldwachter in 1924 een kleine 
woning, eveneens op een perceel dat hij van de kasteelheer gekocht had. Dat 
huisje werd enkele jaren geleden gesloopt.

Kasteeldreef 82 (11)

Op deze plek stond eertijds een 
kleine hoeve die toebehoorde aan 
de familie de Ribaucourt. In 1921 
kocht Leonard De Kezel de boerderij 
en woonde er tot zijn dood in 1961. 
De volgende eigenaar, Albertus De 
Wilde, restaureerde en verbouwde 
het woonhuis en bracht er zijn 
kunstgalerij ‘Malpertuus’ in onder. 
In 1981 kocht Lucien De Cock de 
witte hoeve en breidde het perceel 
uit met een aanpalend stuk grond. 

Tal van kunstenaars, zoals 
Oscar Bonnevalle en Wim 
De Craene, waren bij 
Dokter De Cock te gast en 
elk jaar op 
Pinkstermaandag luidt de 
stormklok wanneer de 
eeuwenoude 
Machariusprocessie de 
erekoer van het kasteel 
verlaat om via de 
Kasteeldreef naar de kerk 
te stappen. 

Erekoer (12)

Toen Gerard van Vilsteren omstreeks 
1670 de erekoer liet aanleggen, 
werden er ook vier linden geplant. De 
voortuin is verdeeld in vier parterres, 
de bomen staan telkens in het 
midden ervan. Aan de stammen is te 
zien dat ze niet allemaal even oud 
zijn. De Hollandse linde die aan de 
rechterkant dichtst tegen het kasteel 
staat, heeft met een stamomtrek van 
meer dan 5 meter duidelijk het 
meeste aantal jaren op de teller 
staan. Het zou kunnen dat dit 
exemplaar tot de 17de eeuw terug-
gaat. In elk geval is het een erfgoed-
boom: een heel oude boom die deze 
plek typeert. 

Kasteel vooraanzicht

Kasteeldreef in 1945 © Archief Kasteel van Laarne

Dankzij het project ‘Erfgoedbomen’ 
van de provincie Oost-Vlaanderen, 
wordt het genetisch materiaal van de 
oude linde op de erekoer bewaard. 
De provinciale dienst Erfgoed 
verzamelt in samenwerking met 
specialisten enten, stekken of zaden 
van de meest waardevolle of 
bedreigde erfgoedbomen. Wanneer 
de originele boom sterft door 
ouderdom, ziekte of storm, biedt de 
Provincie het plantgoed aan. 
Afhankelijk van de situatie plant men 
dan een nakomeling van de erfgoed-
boom terug op de oorspronkelijke 
plaats, of op een andere 
erfgoedlocatie.
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Praktisch

De wandellus start aan het Kasteel van Laarne. Aan de ingang van 
het kasteel is er voldoende gratis parkeergelegenheid.

Het kasteel is open voor bezoek. 
Meer info via www.kasteelvanlaarne.be 

Colofon

Uitgegeven door de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen

Beleidsverantwoordelijke: An Vervliet, gedeputeerde
Dienst Erfgoed & Erfgoedsites · dienst Erfgoed
Anneke Lippens, directeur
Jo Rombouts, diensthoofd
Nele De Cocker en Martine Pieteraerens, coördinatie

Auteur: Véronique Lambert
Fotografie: Dirk Wollaert, tenzij anders vermeld
Grafische vormgeving: Ann Huyghe, directie Erfgoed & 
Erfgoedsites
Druk: Drukkerij De Riemaecker Printing, Nukerke
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Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met Herita, 
beheerder van het Kasteel van Laarne.

https://www.herita.be/
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Erfgoedsprokkels: Oost-Vlaams erfgoed in de kijker
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels
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