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Dikkelvenne is een prachtig landelijk dorp gelegen op een bronlijn aan de rand van 
de Vlaamse Ardennen. Een 70-tal bronnen met zeer ijzerhoudend water ontspringen 
aan de voet van de steilrand. Deze vormt de overgang van de Scheldevallei naar het 
hoger gelegen plateau. Een prachtige wandeling, die start aan de Christianakapel, 
leidt je langs verschillende erfgoedplekken die je meer vertellen over de geschiedenis 
van Dikkelvenne en haar beschermheilige Christiana. 

Dikkelvenne wordt als enige plek in Vlaanderen vernoemd in een verdelings-
akte uit 870 van het koninkrijk Lotharingen, onder de naam Ticlivinni. Op dat 
ogenblik bestond er reeds een benedictijnenabdij, de Sint-Pietersabdij, die in 
734 door abt Hilduardus zou zijn opgericht.

De plek was aanvankelijk gekend onder de naam ‘Steenborn’. Een verwijzing 
naar de bron die de H. Christiana, althans volgens een legende, deed ontsprin-
gen op de wijk ‘de Rotse’ in de eerste helft van de 8ste eeuw. 

Bronnen zijn het resultaat van natuurlijke uitvloeiing van grondwater aan het 
bodemoppervlak. Gelegen in het golvende landschap, danken ze hun bestaan 
aan de aanwezigheid van hellingen met doorlatende, watervoerende lagen die 
zich afwisselen met slecht doorlatende lagen in de ondergrond. 
De hellingen bestaan er uit een doorlatende afzetting van een zandlaag met 
plaatselijke ijzerzandsteenbanken en daaronder een slechtdoorlatende 
kleilaag. Eenmaal doorgedrongen tot op de kleilaag, zoekt het water zich een 
weg langs de helling van deze laag. Komt deze laag aan de oppervlakte in de 
steilrand, dan kan het water naar buiten treden en ontstaat er een bron.
 

Schematische weergave ontstaan van bronnen in steilrand  © V.V.V. ’t Gaverland
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De fontein van de H. Christiana op het Christianadomein (1), aan de start van 
de wandeling, staat symbool voor dit bronnendorp. Deze neogotische fontein, 
in de vorm van een klein kapelletje, werd gerealiseerd in 1913. Een opschrift op 
de achtergevel herinnert aan de oorspronkelijke kerk van Dikkelvenne en aan 
het feit dat de bouw ervan gerealiseerd werd in opdracht van één van de 
voormalige kasteelheren, Charles graaf De Spangen en zijn vrouw.

Legende van de H. Christiana

Hilduardus (Toul 667–Dikkelvenne 750) werd door 
koning Dagobert aangesteld tot bisschop van de 
stad Toul. In 732 verzaakte hij aan zijn bisdom en 
vestigde zich met enkele leerlingen in Dikkelvenne. 
Na de zich aanvankelijk vijandig opstellende 
plaatselijke heer Magrips te hebben bekeerd, 
stichtte hij in 734 ter plaatse een benedictijnenabdij. 
Christiana is volgens de legende geboren in 715 
als Angelsaksische prinses, als enig en langver-
wacht kind van een Engelse koning Migranimus en 
koningin Marona. Haar oorspronkelijke 

Angelsaksische naam is onbekend.  
Op een dag ontmoet ze een pelgrim, die haar over Christus vertelt, waarna ze 
zich heimelijk laat dopen. Ze weigert te huwen met een heidense Schotse 
prins, Aurelius, verzaakt aan de kroon en vlucht voor de vervolging uit haar 
geboorteland.
Samen met zeven andere edele maagden (dienaressen van de tempel van 
Venus) komt ze in 734 via de Schelde in Dikkelvenne aan bij de jonge benedic-
tijnenabdij. Ze vestigen zich hier in een kluis onder de geestelijke leiding van 
abt Hilduardus.
Bij een grote waterschaarste, tikt ze met haar staf op de rots en er ontspringt 
een miraculeuze bron (Steenborn) van zuiver water, een drinkbare fontein die 
vele ziekten geneest. 
Ze herhaalde haar handeling op nog andere plaatsen in de buurt en overal 
borrelde water op, het bronnendorp was geboren. De H. Christiana werd dan 
ook de beschermheilige van Dikkelvenne.
Op 26 juli 749 overlijdt Christiana op de leeftijd van 34 jaar. Ze wordt jaarlijks 
herdacht de laatste zondag van juli.  
 

Achter deze fontein ligt een parkje met de Christianakapel, in 1893 opgericht 
door A. d’Alsembourg, kasteelheer van Baudries. Deze neogotische kapel 
vervangt hoogstwaarschijnlijk een ouder en kleiner kapelletje dat werd gebouwd 
in 1860 op de plaats van de oorspronkelijke kerk van Dikkelvenne. Deze kerk zou 
gedeeltelijk zijn ingestort door grondverschuivingen na het afgraven van 

kleilagen (pijpaarde) voor een steenbakkerij. In navolging hiervan werd de 
oorspronkelijke kerk op ‘De Rotse’ in 1824 gesloopt. Ongeveer gelijktijdig werd 
de huidige Sint-Petruskerk (1823–26), die zich nu in de Kerkstraat bevindt, 
gebouwd. Verschillende erfgoedelementen uit de oude kerk op ‘De Rotse’ 
werden geïntegreerd in deze kerk.

De voormalige oude kerk hier op de Rotse werd gebouwd in de 8ste eeuw. De locatie 
van de kerk destijds was niet louter toevallig. Het reliëf biedt hier een combinatie 
die uiterst geschikt is voor de inplanting van een nederzetting: een hoge steilrand 
dichtbij de bevaarbare Schelde en de aanwezigheid van talrijke bronnen.

Aan het einde van de 9de eeuw plunderen Deense Vikingen de Scheldevallei 
en in 846 en 879 verwoesten ze de abdij van Dikkelvenne. Om de abdijen beter 
te beschermen tegen verdere invallen van de Noormannen, laat de graaf van 
Vlaanderen donjons optrekken langs de Schelde, ook in Gavere, waar later de 
heren van Gavere een indrukwekkend waterslot bouwen.

Na de verwoesting door de Noormannen, kent de abdij een nieuwe bloei. 
Door gebrekkige accommodatie en de aanhoudende conflicten met de 
machtige heren van Gavere, krijgt de abdij het bevel van graaf van Vlaanderen 
Robrecht II van Jeruzalem om definitief te verhuizen naar Geraardsbergen en 
komt daar als nieuwe Adrianus-abdij tot bloei. Abt Snellaard (1079–1117) wordt 
er de eerste abt, nadat hij de 27ste en laatste overste was van Dikkelvenne.

Na het overlijden van abt Snellaard krijgt de 
abdij van Anchin (Noord-Frankrijk) in 1117 van 
Bisschop Burchard van Kamerijk het patro-
naatsrecht over het Dikkelvense complex 
onder de naam ‘Hof van Anchin’. Dit suggereert 
dat de oude abdijsite eind 11de–begin 12de 
eeuw werd omgevormd tot een centrum van 
een agrarisch bedrijf met landelijke allure.

Een kaart uit 1623 toont ook de voormalige 
abdijsite ‘Hof au Court’, samen met de 
landerijen gelegen op de percelen tussen de 
kerk en de toenmalige loop van de Schelde. 

Ten noordoosten van de kerk, zien we op de 
kaart ook een kapelletje en de miraculeuze 
waterput afgebeeld.

Detail uit het drieluik ‘De aankomst van de H. Christiana in Dikkelvenne’ van Piers de Raveschoot uit 1949. Dit hangt in de Sint-Christianakapel.
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Ondanks grondig archeologisch onderzoek in 1986 
werden van de abdij geen materiële resten meer 
teruggevonden. 

Volg de Sint-Christianastraat en ga verder via de 
Rotsestraat.

Dikkelvenne kende ooit drie waterbedrijven: 
Christianabronnen, Reinabronnen en Purabronnen. Enkel 
Christianabronnen (2), hier op de Rotsestraat, is nog 
operationeel en erkend als streekproduct. Deze worden 

sinds 1939 ontgonnen door de familie Leyman. Als je aan het bedrijf passeert 
zie je nog het bronwater uit een buis uit de gevel komen. Nog steeds zijn er 
buurtbewoners die dagelijks hun water komen halen met een kan of emmer.

Kijk op de Rotsestraat op het hoogste punt richting het zuiden en je krijgt een 
prachtig uitzicht over de alluviale en drassige Scheldevallei (3). De rivier 
kronkelt er in een brede, vlakke vallei. De naam Dikkelvenne gaat hoogstwaar-
schijnlijk terug op het Germaanse Dikkele met Venne, wat ‘ven waar de Dikkele 
doorheen spoelt’ betekent.
 
Een andere theorie voor de afkomst van de naam heeft te maken met het feit 
dat vroeger in deze Scheldevallei aan kleiwinning voor steenbakkerijen werd 
gedaan. Tichel (dikkel-) zou hier dan afkomstig zijn van het Latijnse tegula, wat 
betekent dakpan of baksteen.

Vervolg de wandeling via de Sint-Christianastraat. Deze loopt parallel met de 
Schelde. Geniet van de mooie omgeving en maak eventueel een tussenstop in 
Estaminet ‘de Rotse’. Ga verder via de Beekstraat.

Begin 17de eeuw, hoogstwaarschijnlijk reeds vroeger, is er een pastorie in 
Dikkelvenne. Deze hoorde bij de oude kerk die op ‘de Rotse’ stond. De pastorie 
werd gebouwd door de gemeenschap en was volledig omwald. Ze werd in 1627, 
na verwoestingen in ere hersteld. In 1695 werd een nieuwe en ruimere pas-
toorswoning gebouwd, die in 1724 werd vergroot. ‘D’ Oude Pastorij’ (4), zoals 
deze gekend is in Dikkelvenne, kom je tegen in de Beekstraat nr. 49, maar werd 
in de loop der jaren grondig verbouwd. 

Een paar huizen verder dan de pastorie start d’Hekseketse. Volg deze trage weg.

Deze trage weg is de oude Pastoorswegel. De benaming d’Hekseketse, 
gegeven in 2016, is een eerbetoon aan de uitbaatsters van het voormalige 
dorpscafé ‘De Betoverde Maan’. Beide dames waren 
gekend in het dorp als de heksen ‘Lut’ en ‘Biep’. Ketse is 
een oude benaming voor wegel.

Halverwege d’Hekseketse ligt de ‘Ziekeput’(5). Eeuwenlang 
was dit de plaats waar de bewoners zuiver water konden 
halen. De legende wil dat de ‘Ziekeput’ de enige bron was 
op de Rots waar je in de middeleeuwen onbesmet water 
kon drinken op het moment dat ook in onze streken de pest 
was uitgebroken. Toen de waterleiding zijn intrede deed, 
werd deze bron lange tijd niet meer gebruikt. Jammer genoeg 
werd deze bron vervuild door industriële oplosmiddelen. 
De zuiverheid is dus nu verleden tijd met als gevolg dat het 
water niet meer drinkbaar is. Voorbij de bron leiden enkele 
historische ingewerkte trapjes je verder langs deze trage 
weg.

Bij het uitkomen van d’Hekseketse op de Schoolstraat, volg je 
rechts tot de achterzijde van de ‘nieuwe’ pastorie. a

Zicht op de Scheldevallei

Ziekeput 
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Het werd aan beide zijden voorzien van twee identieke zijtraveeën onder een 
nieuw mansardedak met talrijke dakvensters en balusterborstwering. Deze 
maken de verbinding met de parallelle vleugels met dienstgebouwen van het 
eerste kasteel. 

Het uitzicht van het huidige kasteel is classicistisch getint. In de loop van de 
geschiedenis zijn er verschillende wijzigingen aan het gebouw uitgevoerd. 
Zo werd o.a. het oorspronkelijke schilddak vervangen door een mansardedak, 
dakkapellen werden toegevoegd, alsook een buikig ijzeren balkon boven de deur.

Respecteer de privacy van de bewoners: dit kasteeldomein is niet toegankelijk 
voor het publiek.

Op het kasteeldomein stond ook ooit een korenwatermolen. Dit wordt 
vermeld in documenten uit de 14de eeuw, waarbij men sprak over een 
pachtgoed met watermolen op de Boeverbeek, in het bezit van een belang-
rijke Gentse patriciërsfamilie. 

Later, voor 1869, kwam er een waterzwingelmolen op het domein tot stand. 
Het molengebouw was opgebouwd als een lemen en houten constructie met 
bovenop een strodak. De molen zelf beschikte over een houten onderslagrad 
met houten watergoot en had een sluiswerk met een schofbreedte van 1,12 m. 
Deze waterzwingelmolen, werd -zoals het woord zelf aangeeft- aangedreven 
door water van de Boeverbeek voor het zwingelen van vlas, om de vezels vrij 
te maken van houtachtige deeltjes. 
Bij zwingelen worden de vezels tussen 
twee tegen elkaar indraaiende molenste-
nen geleid.

Deze zwingelmolen werd kort na 1886 
stopgezet en verdween vervolgens. 
Albijn Van den Abeele (1835–1918) 
maakte er een schilderij van.

Deze nieuwe pastorie (6) is gebouwd in 1865. Dat jaar werd er ook een plechtig 
jubileum gevierd ter ere van de H. Hilduardus en de H. Christiana, namelijk het 
200-jarig bestaan van hun broederschap, dat in 1665 werd opgericht. In een 
pauselijke bul van Pius IX wordt in 1865 ook het Christiana-domein als 
bedevaartsoord bevestigd.
De tuin van deze pastorie, waarop je zicht hebt vanuit de Schoolstraat, is zeer 
ruim doch zonder specifieke historische aanleg. Vandaag is de pastorie in 
particulier bezit. 

Het onverharde stuk van de Schoolstraat brengt je vervolgens via het laatste 
stukje van de Beekstraat in de Kerkstraat, waar je bijna recht uitkomt op de 
toegang van kasteel Baudries.

De heerlijkheid Baudries (7) bestond reeds in de 14de eeuw. Jan Sloeve (~ 
Sloofs), schepen van de stad Gent, is bekend als de oudste vertegenwoordiger 
van de heerlijkheid ‘Baudry’ en waarschijnlijk de eerste bezitter van het 
domein van 1305 tot 1320. Het goed blijft in handen van deze familie tot in de 
15de eeuw.

Van 1529 tot 1893 was Baudries grotendeels in het bezit van één belangrijke 
adellijke familie, de Spangen. Veertien generaties lang zal het domein in hun 
bezit blijven. Een eerste ‘maison de campagne’, gebouwd in rococostijl, werd 
vermoedelijk gerealiseerd circa 1780 door baron Charles de Spangen. Het 
betrof een omwald U-vormig kasteeltje. De omgrachting met in de as een brug 
en aansluitend een lange toegangsdreef leidt tot de straat. Het toenmalige 
kasteel, de huidige kern van negen traveeën, heeft een schilddak met gemar-
keerd middenrisaliet onder koepelvormig dak. Dit wordt voorafgegaan door 
twee parallelle vleugels met dienstgebouwen. Ook reeds zichtbaar op de 
Ferrariskaart.

Het kasteel werd in 1899 uitgebreid tot het huidige complex door de toenmalige 
eigenaar, graaf d'Ansembourg, naar ontwerp van architect O. Flanneau. 

Albijn Van den Abeele, olieverf op karton (31,3 x 39,2 cm) 
© Museum van Deinze en de Leiestreek, Deinze 

Detail Kaart van Ferraris 1771–1778
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voorzijde wordt het witgepleisterde gebouw afgesloten door een voortuin, 
afgebakend tussen een gecementeerde muur en ijzeren hek tussen vierkante 
pijlers. De pastorie oogt impressionant door zijn grootte, neoclassicistische 
uitstraling en het centrale vooruitspringende middenrisaliet, bekroond met een 
driehoekig fronton en voorzien van een balkon, dat steunt op twee Ionische 
zuilen. De zij- en achtergevel werden, in vergelijking met de voorgevel, sober 
gehouden. Het geheel werd onlangs gerestaureerd en wordt zo verzekerd van 
een duurzame toekomst.

Vervolg je weg via de Nijverheidstraat. Ter hoogte van huisnummer 38 loopt een 
steegje, het verlengde van d’Hekseketse. Sla hier in. Halverwege d’Hekseketse 
passeer je aan je rechterzijde de Rotseweg. Volg die tot de Diepestraat.

Onderweg kom je nog enkele bronnen tegen links en rechts van de weg. 
De bronlijn loopt hier als het ware parallel met de weg.
Op de rechterhoek van de Rotseweg met de Diepestraat bevond zich het 
voormalige waterbedrijf, Reinabronnen (9). De ‘Ziekeput’ voorzag deze 
ex-limonadefabriek van zoutarm en niet-tot-licht-ijzerhoudend water. De deu-
ren van het bedrijf sloten in 2001.

Vervolg de Diepestraat en sla de eerste straat rechtsaf. Wandel nu terug naar het 
startpunt.

Links van de toegangsdreef tot het kasteel situeert zich 
de huidige Sint-Petruskerk (8). Deze is in 1823–1826 
gebouwd met de steun en op grond van barones de 
Spangen, ter vervanging van de oude kerk op ‘de 
Rotse’. Het betreft een sobere pseudobasilicale kerk 

met ingebouwde vierkante westtoren met inge-
snoerde naaldspits. In de toren is de klokkenstoel 

van de oude kerk ondergebracht. Ook de preek-
stoel uit 1778 met medaillons van de H. Petrus en 
de H. Antonius werd geïntegreerd in de beneden-
kerk, evenals de barokke biechtstoel uit 1772. 
Beiden zijn van de hand van Andries Delcourt. Ook 
andere kunstwerken uit de oude kerk kregen een 
plaats in het nieuwe interieur. 

Achteraan de kerk vind je ook nog de grafsteen van pastoor Leonardus 
Van Kerckhove die het schilderijtje ‘Madonna bij de 
Fontein’ van Jan van Eyck verkocht, hoogstwaarschijnlijk 
om het ‘Van Peteghem’-orgel te bekostigen. Het werd 
omstreeks 1830 door ridder Florent van Ertborn verworven. 
Deze laatste liet het bij zijn dood na aan de stad Antwerpen 
en zo bevindt het zich nu in het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten in Antwerpen.

Na het verlaten van de kerk, vervolg de weg via de Kerkstraat 
en vervolgens de Nijverheidsstraat. Aan de linkerzijde van 
deze straat krijg je zicht op de voorzijde van de ‘nieuwe’ 
pastorie, die je reeds zag aan de achterzijde.

De pastorie (6) is beschermd als monument. Het is een 
zeer statig gebouw en heeft een rijke uitstraling. De 
pastorie werd gebouwd op een stuk land dat in eigendom 
was van de kerkfabriek. Het balkon aan de voorzijde werd 
geschonken door de toenmalige lokale kasteelheer van 
Baudries, graaf Victor de Spangen. Het hoofdgebouw bleef 
gaaf bewaard en is daardoor een authentiek en uitzonder-
lijk voorbeeld van een plattelandspastorie. Aan de Pastorie
a
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Detail reliekschrijn van de H. Antonius abt uit 1778–1779
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Eindig en rust uit op het punt waar het allemaal begon, nl. het 
Sint-Christiana-domein (1). In het parkje staat een kleine bakste-
nen kapel, gebouwd in 1893 en opgedragen aan de H. Christiana. 
Het neogotische bakstenen bouwwerkje telt drie traveeën en 
wordt afgesloten met een klein rechthoekig koor. De voorgevel 
wordt voor een groot deel ingenomen door de houten toegangs-

poort onder spitsboog. Bovenaan is er in de gevel een 
blinde oculus met vierpas en als bekroning een 
arduinen kruis. Op dit kruis zijn de letters DS – de 
Spangen – vermeld, naar de familienaam van de 
echtgenote van graaf d’Ansembourg.

Het interieur omvat enkele waardevolle stukken, 
allemaal met een verwijzing naar de ontstaansge-
schiedenis van het bronnendorp Dikkelvenne en 
zijn patroonheilige Christiana. 

Retabel

Het pronkstuk van de kapel is het 
gepolychromeerd neogotisch 
houten retabel. Christiana wordt 
voorgesteld met haar gevolg bij 
haar aankomst in Dikkelvenne.  
De H. Hilduardus zegent hen. 
Het is een ontwerp van architect 
J. Bethune uitgevoerd door 
L. Blanchaert in 1865. Voor het 
200-jarige bestaan van de 
broederschap werd het kunstwerk 
door de stad Gent geschonken. 
Het is tot in de kleinste details 
(pinakels, waterspuwers) neogo-
tisch afgewerkt. 

 © Paul Deprez
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Beeld van de 
H. Hilduardus in plaaster 
© Paul Deprez

Vaandel: H. Christiana schenkt 
een aalmoes © Paul Deprez

H. Maagd verplettert de slang van het paradijs op de
 sikkel van de maan © Paul Deprez
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Praktisch

De wandeling start aan het Christianadomein. 
Het parcours is niet geschikt voor rolstoelgebruikers.

Aan de kapel is parkeerplaats voor een drietal wagens. 
Meer parkeergelegenheid is er vlakbij in De Wieleman. 

Colofon

Uitgegeven door de deputatie van de Provincie 
Oost-Vlaanderen

Beleidsverantwoordelijke: An Vervliet, gedeputeerde
Directie Erfgoed & Erfgoedsites – dienst Erfgoed
Anneke Lippens, directeur
Jo Rombouts, diensthoofd
Nele De Cocker en Martine Pieteraerens, coördinatie

Auteur: Paul Deprez
Fotografie: dienst Erfgoed, tenzij anders vermeld
Grafische vormgeving: Ann Huyghe, directie Erfgoed & 
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Druk: De Riemaecker Printing, Nukerke
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Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de kerkraad 
van Dikkelvenne. 
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Erfgoedsprokkels: Oost-Vlaams erfgoed in de kijker
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels
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