Geachte mevrouw De Troyer, voorzitter van de provincieraad

Geachte mevrouw De Cock, voorzitter van de Tweede commissie en geachte
leden van de Tweede Commissie

Geachte heer gedeputeerde
Geachte mevrouw de Boevere

Geachte dames en heren

Van harte welkom op onze provinciale campus, waar leren van 12 tot 99
mogelijk is, waar we als een echte familie respect hebben voor ieders zijn,
ieders eigenheid, ieders vaak meervoudige identiteit, waar we als directieteam
willen ijveren voor het welzijn van eenieder.

Volgens ons moet onderwijs horizonten verruimen over verschillende gebieden
heen omdat opvoeding thuis vaak eenzijdig is. Onderwijs moet ook vertrekken
vanuit het principe van gelijkwaardigheid, vanuit de beginselen van de
mensenrechten, zoals M.L King ooit zei: ‘All men are equal’. Dat principe is de
basis van ons pedagogisch project dat een actief pluralistische visie voorop stelt
en dat ons uitdaagt om op een cultuursensitieve manier met elkaar om te gaan.

In onze scholen en centrum willen we een veilige ruimte scheppen om van
mening te kunnen verschillen, om inzicht te krijgen in soms complexe
maatschappelijke vraagstukken, willen we leren niet beperken tot het
bijbrengen van louter kennis, maar ook vaardigheden en attitudes.

Rudine SIMS Bishop, Professor Emeritus aan de Ohio State University, stelde
dat onderwijs ook volgende taak heeft:

‘Lerenden hebben behoefte aan ramen en spiegels. Sommige lerenden zien de
wereld alleen via ramen en zij hebben spiegels nodig, anderen zien alleen
spiegels, maar zij moeten de wereld door ramen leren zien.”

De vraag waar we dagelijks een antwoord proberen op te geven is de volgende:
hoe kunnen wij als provinciale campus ons onderscheiden van alle andere
Gentse scholen die gedeeltelijk hetzelfde studieaanbod hebben?

Wat kunnen wij betekenen voor jongeren en volwassenen die bij ons willen
leren?



Volgens ons hebben wij volgende troeven: onze kleinschaligheid, het familiale
karakter dat wij uitstralen, de flexibele leerwegen die wij uitstippelen, de
nationale en internationale projecten en stages die wij aanbieden, de parcours
om anderstalige nieuwkomers te helpen integreren in ons onderwijs en onze
maatschappij, de wedstrijden waar wij mooie prijzen wegkapen, onze blijvende
zoektocht naar verbinding tussen mensen zonder daarbij de caleidoscopische
identiteit die wij allen bezitten uit het oog te verliezen.

Ook met onze bijdrage tot langdurige initiatieven zoals de warme scholen,
georganiseerd door Flanders Synergie en het Fonds Ga voor geluk, waarin wij
inzoomen op het geestelijk welzijn van elk van onze leerlingen, cursisten en
medewerkers, willen we ons onderscheiden van anderen.

We willen u vandaag even laten proeven van enkele van bovengenoemde
leerwegen en projecten. Daarna leiden we u graag rond op onze campus. Tot
slot bieden wij u een drankje en hapje aan in deze zaal.



